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Erika Verloop (1965) woont sinds 1990 in Vlaardingen.
Na de middelbare school (VWO) volgde zij de opleiding
tot bibliothecaris-documentalist aan de Bibliotheek- en
Documentatie Academie in Den Haag. In 1988 trad zij als
documentaliste in dienst bij het Stadsarchief Vlaardingen.
De opleiding tot middelbaar archiefambtenaar aan de Rijks
archiefschool in Den Haag leidde in november 1989 tot een
fulltime dienstverband als studiezaalbeheerder. Na enige jaren
als bibliothecaris annex atlasbeheerder en inventarisator te
hebben gewerkt, is zij sinds medio 2000 weer verantwoordelijk
voor de externe dienstverlening en voor het beheer van de
archiefbibliotheek van het Stadsarchief.

Zij publiceerde al eerder in het Historisch Jaarboek
Vlaardingen: in 1999 over geneesheer A.W. van Meegen, in
2001 over het schildersgeslacht Weiland, in 2006 (samen met
stadsarchivaris H.J. Luth) over oud-gemeentearchivaris M.C.
Sigal jr. en in 2009 over amateur-kunstenaar Willem van 't
Woudt.

Erika Verloop had jarenlang zitting in het bestuur van de
Historische Vereniging Vlaardingen eninde redactiecommissie
van het Historisch Jaarboek.

Ellen Boonstra-de Jong (1954) is geboren in Den Haag en
bracht haar jeugd door in Maassluis. Ze woonde van 1972 tot
2003 in Vlaardingen en werkte lange tijd als verpleegkundige
en opleider in het Vlietland Ziekenhuis. In 1999 studeerde
ze af als pedagoog. Tegenwoordig woont ze in Schiedam en
werkt als zelfstandig trainer/adviseur. Ellen maakt deel uit
van de redactie van het Historisch Jaarboek. In het Historisch
Jaarboek Vlaardingen 2010 verscheen er een artikel met
de titel Gretha Hofstra: ‘Uitnemend verpleegster, slecht
diacones’ Ze schreef dit samen met Anne Jongstra.

Willem Jan Scholl (1946) is 42 jaar werkzaam geweest als
docent wiskunde aan de Openbare Scholengemeenschap
Professor Casimir, later Het College Vos. Ook gaf hij les in
geschiedenis, informatica, natuurkunde en Nederlands.
Van 1989 tot 2000 is hij hoofdredacteur van Gens Data,
het periodiek van de afdeling computergenealogie van de
Nederlandse Genealogische Vereniging. In 1991 publiceerde
hij in samenwerking met anderen Van Olivier tot Casimir.
Facetten van 130 jaar Vlaardings Openbaar Voortgezet
Onderwijs en in de jaren 2004-2006 de artikelreeks
Speurtocht naar de Middeleeuwen in het tijdschrift voor
genealogie en familiegeschiedenis Ons Erfgoed, waarvan hij
van 1994 tot 2009 redactielid was. Daarnaast verschijnen
van hem regelmatig artikelen over (computer-)genealogische
onderwerpen in genealogische tijdschriften en geeft hij
lezingen over (computer-)genealogische onderwerpen.

In 1964 wordt hij als lidmaat in de remonstrantse kerk
bevestigd. In de jaren tachtig leidt hij een aantal keren
de jaarlijkse Adventsdienst van Scouting Vlaardingen en
vanaf 1994 gaat hij regelmatig voor in diensten van de
Remonstrantse Gemeente Vlaardingen en andere vrijzinnige
kerken. Tussen 1979 en 1997 maakte hij driemaal deel uit van
het Kiescollege van deze gemeente en van 1997 tot 2008 was
hij lid/voorzitter van de kerkenraad. Hij vertegenwoordigde
een aantal jaren de remonstranten in de oecumenische
wijkraad en in de Raad van Kerken Vlaardingen.



Voorwoord

De Historische Vereniging Vlaardingen viert dit jaar haar
45-jarig bestaan. Een goede reden om u te verrassen met een
extra dik Historisch Jaarboek Vlaardingen.

Willem Jan Scholl schrijft in het artikel Remonstranten en
Viaardingen over de ontstaansgeschiedenis van zowel de eer-
ste als de tweede Remonstrantse Gemeente in Vlaardingen.
Die geschiedenis begint al in de zeventiende eeuw. Scholl
toont aan dat het, tot op de dag van vandaag, geen sinecure is
om als relatief kleine kerkgemeenschap te overleven.

Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop hebben jarenlang
onderzoek gedaan naar het leven en werk van de beroemde
illustratrice Johanna Berhardina Midderigh-Bokhorst. Het re-
sultaat is een boeiend artikel met de titel 'Twee handen aan
éénzelfde teekening’ Leven en werk van het kunstenaars-
echtpaar Midderigh-Bokhorst. Mevrouw Midderigh-Bokhorst
woonde met haar echtgenoot en hun twee kinderen ruim
twintig jaar in Vlaardingen. In het artikel ook veel aandacht
voor hem. Jean Jacques Midderigh was namelijk niet alleen
als tekenleraar verbonden aan de Vlaardingse Burgeravond-
school, maar werkte ook intensief samen met zijn vrouw.

Anneke Maat-Grijsen heeft zich weer verdiept in de nieuws-
feiten van het jaar 1961, waarin Vlaardingen verder opstoomt
in de vaart der volkeren. Een groeiend aantal middenstanders
opent in dat jaar een winkel aan het Liesveld en burgemeester
Heusdens slaat de eerste paal voor het Liesveldviaduct.

Marianne van Papeveld-Horst noteerde wat er van dag tot
dag in 2011 gebeurde. De gewelddadige overvallen aan het
einde van het jaar stemmen niet vrolijk. Maar gelukkig zijn
er ook hartverwarmende initiatieven te melden, zoals die van
de 8-jarige Roos Verkouter. Omdat een klasgenootje leukemie
heeft, doneert ze haar vlecht aan de Stichting Haarwensen.

Tot slot kunt u in de jaarverslagen van verschillende Vlaar-
dingse organisaties en verenigingen lezen hoe het hen in 2011
is vergaan.

Veel waardering heb ik voor de auteurs van de artikelen en de
kronieken en de redactieleden. Voordat het jaarboek ter perse
gaat is er al heel veel werk door hen verzet.

Medewerkers van het Stadsarchief Vlaardingen en Stout Gra-
fische Dienstverlening dank ik voor hun fantastische onder-
steuning bij de totstandkoming van dit zesendertigste Histo-
risch Jaarboek Vlaardingen.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de sponsoren. Zij maakten
het mogelijk dat er in het jubileumjaar zo'n mooi uitgevoerd
jaarboek kan verschijnen.

Wout den Breems, voorzitter
november 2012




Willem Jan Scholl

Remonstranten en Vlaardingen
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1. Van Reformatie tot Remonstrantie (1517-1618)

Hoewel 1517 beschouwd wordt als het begin van de kerk-
hervorming, blijkt pas in 1529 dat Vlaardingers bekend zijn
met Luthers ideeén: het Hof van Holland vercordeelt Cornelis
Meeusz en Dirk Jan Sproncx die een boek van Luther hebben
gelezen. Zij worden uit Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
gebannen. Eenzelfde lot treft de Vlaardingers Pieter Govertsz
en Jacob Jansz.'

In de tweede helft van de zestiende eeuw wint het calvinis-
me terrein. Wanneer in 1545 Pierre Brully in Doornik op de
brandstapel belandst, is dat het eerste teken van aanwezigheid
van calvinisten in de Nederlanden. Bij calvinisten moeten we
denken aan ‘sympathisanten met de opvattingen van Calvijn’,
van een calvinistische kerk als organisatie is voorlopig nog
geen sprake.

Een belangrijk jaartal in de ontwikkeling naar een calvinis-
tische kerk is 1562, als de Nederlandse vertaling verschijnt
van de door Guy de Bray opgestelde geloofsbelijdenis. In deze
jaren zestig treden steeds meer hervormingsgezinden open-
lijk naar buiten, terwijl als reactie de onderdrukking door de
overheid heviger wordt. Na de komst van Alva is publiekelijk
kerkelijk leven in protestantse zin niet meer mogelijk, tot het
keerpunt op 1 april 1572, de verovering van Brielle. Vele ge-
lovigen zijn intussen uitgeweken naar Engeland of Duitsland
en daar, in Emden, vindt in 1571 een eerste algemene kerk-
vergadering, een synode, plaats. Twee belangrijke besluiten
van deze synode zijn het opstellen van een kerkorde en het
vaststellen van de belijdenis van Guy de Bray als dé kerkelijke
belijdenis. Dit laatste besluit komt moeizaam tot stand. Zo
vinden de afgevaardigden uit Holland een vastgestelde belij-
denis eigenlijk te dwingend, zo'n stuk lijkt wel een ‘papieren
paus’. Dat dwingende karakter blijkt meteen als na vaststel-
ling alle aanwezige predikanten de belijdenis moeten onder-
tekenen en de afwezige predikanten opgeroepen worden om
dat ook te doen. Het ondertekenen heeft jaren geduurd, de
predikanten willen, na bestudering, wel tot ondertekening
overgaan, maar om de belijdenis te kunnen bestuderen moet
Jje over een exemplaar beschikken en er zijn domweg te weinig
afschriften voorhanden!

Op de provinciale synode die van 15 tot 28 juni 1574 te
Dordrecht wordt gehouden, wordt een indeling in classes ge-
maakt. Vlaardingen wordt ingedeeld bij de 6° classis, samen
met Rotterdam, Schiedam, Hillegondtsberch, Delfshaven,
Capelle, Cralingen, Sevenhuijse, Iselmonde, Portegael en
Roon.” In 1581 wordt geconstateerd dat er een 'verwisseling’
heeft plaats gehad, namelijk dat Vlaardingen door de classis
Delft is opgenomen en Bleiswijk door de classis Rotterdam.
In de classis Rotterdam is men ervan uitgegaan dat dit een
tijdelijk zaak zou zijn ‘geschiet om des dienaers wil van
Vlaerdingen, die mette classe van Rotterdam nyet konde
overeenkomen'. De afgevaardigden uit de classis Delft verkla-
ren dat zij de 'verwisselinge int aennemen van Vlaerdingen’

definitief achten. Men besluit het oordeel over te laten aan
een generale synode.” Op de synode van 1583 wordt vervol-
gens besloten 'dat Vlaerdinghen bij Delft ende Bleijswijck bij
Rotterdam blijven sal, ghelijck het nu teghenwoordelick is.”

Bij het begin van het Twaalfjarig Bestand vormen de calvinis-
ten nog steeds een kleine, maar groeiende minderheid in de
Republiek. Een ontwikkeling die achterblijft bij dat groeiend
aantal protestanten, is die van het aantal predikanten. Begin
1575 was in Leiden de eerste universiteit in de noordelijke
Nederlanden tot stand gekomen, vooral vanwege de behoefte
aan juristen en predikanten. ‘De vornemste bewegende oor-
saecke der stichtinge deser Universiteit (t'sy my geoorlooft
t'geheym te openbaren) was de Theologie.” Niettemin blijft in
Holland tot ver in de zeventiende eeuw een groot gebrek aan
predikanten bestaan. Veel predikanten, zeker in de beginpe-
riode, zijn katholieke geestelijken die zich tot de reformatie
hebben bekeerd. Het aantrekken van deskundige predikanten
en tegelijkertijd zorgen voor 'zuiverheid in de leer’ heeft de
hoogste prioriteit. Zo lezen we in de notulen van de eerste
Hollandse synode (1572), dat na de opening van de vergade-
ring besproken wordt hoe men 'de papen moest reformeren’
die predikant willen worden, al zal men natuurlijk elke per-
soon apart moeten beoordelen want 'sommigen van hen zijn
redelijk van leven en niet bloeddorstig geweest"®

In het predikantenkorps zijn drie categorieén te onderschei-
den: de van oorsprong katholieke geestelijken, de predikanten
die aan buitenlandse universiteiten gestudeerd hebben en de
ontwikkelde leken, zoals de Antwerpse schoenmaker Caspar
van der Heyden, later voorganger in de Antwerpse gemeente
en voorzitter van de synode in Emden. Tot de tweede groep
behoren de hoofdrolspelers in de troebelen tussen de remon-
stranten en contraremonstranten: Franciscus Gomarus, die
in Heidelberg heeft gestudeerd, Johannes Bogerman, even-
eens in Heidelberg, maar ook bij Beza’ te Genéve, beiden con-
traremonstrant, en de remonstranten Jacobus Arminius en
Johannes Uytenbogaert, die in de jaren tachtig te Geneve bij
Beza hadden gestudeerd.

De in Oudewater geboren Arminius, valt al jong op door zijn
bijzondere gaven. Kort na zijn zestiende verjaardag wordt hij
als twaalfde student aan de Leidse Hogeschool ingeschreven.
Na voltooiing van zijn Leidse studie zal hij, met 21 jaar nog
te jong voor het predikantschap, enige tijd in het buitenland
zijn theologische kennis verdiepen, waarna hij in 1587 via
Italié terugkeert naar Amsterdam. Daar wordt hij door som-
migen aangevallen, omdat men zijn bezoek aan Rome ver-
dacht vindt, maar door een loffelijk getuigschrift van Beza
zelf klaart de lucht op en in 1588 wordt hij als predikant te
Amsterdam bevestigd.

Een punt waarover onder de predikanten verschillend wordt
gedacht, betreft de zogenaamde predestinatie of voorbeschik-
king. Volgens sommigen heeft God al van tevoren bepaald wie
wel en wie niet de eeuwige zaligheid zal verwerven. Anderen



huldigen de opvatting dat dat mede bepaald wordt door de
eigen levenswandel. Arminius behoort tot die laatste groep en
Gomarus tot de eerste. Dat de mens zelf invloed heeft op toe-
komstig heil of onheil, ligt dicht bij het katholieke standpunt.
Dit maakt de aanhangers verdacht, zij worden beschuldigd
van ‘paapse sympathieén’.

De Vlaming Gomarus, predikant van de Nederlandse
Vluchtelingengemeente in Frankfurt am Main, wordt in
1594 hoogleraar in Leiden. In 1602 bezwijken kort na el-
kaar de twee andere theologische hoogleraren aan de pest.
Na lang delibereren besluit men Arminius, ‘ontegenzeggelijk
de geleerdste Nederlandse theoloog van die tijd’, als opvol-
ger in een van de vacatures aan te zoeken.” Op verzoek van
Arminius vindt op 6 mei 1603 een gesprek tussen hem en
Gomarus plaats. Men gaat als vrienden uit elkaar en nadat
Gomarus hem een examen afneemt, wordt Arminius be-
vorderd tot doctor in de theologie. Op 10 juli 1603 vindt de
openbare promotie plaats en de volgende dag houdt Arminius
zijn inaugurele rede. Arminius is niet alleen de eerste doctor
die de Leidse universiteit aflevert, maar bovendien de eerste
Noord-Nederlandse hoogleraar in de theologie. Tegenstand
bij zijn benoeming kwam van Gomarus, voorstanders waren
Oldenbarnevelt, prins Maurits en Uijttenbogaert, sinds 1601
veld- en hofpredikant. De bemoeienis van prins Maurits en
Oldenbarnevelt brengt ons op een tweede verschilpunt tussen
de rekkelijken en preciezen, allengs aangeduid met arminia-
nen en gomaristen: de relatie tussen kerk en overheid.

Doordat de arminianen ruimte willen houden voor hun opvat-
tingen binnen de zich organiserende kerk, terwijl de gomaris-
ten hun zienswijze als de enig juiste willen toelaten, zijn de
gomaristen, zeker in het begin, veel agressiever dan de armi-
nianen. Veel gezagsdragers voelen daardoor meer sympathie
voor de vredelievender arminianen, overigens zonder zichzelf
daartoe te rekenen, dan voor de gomaristen. De Nederlandse
belijdenis zegt dat de staat alle afgoderij en valse godsdienst
moet weren en uitroeien en daarmee impliciet dat de over-
heid daarin een taak heeft. De overheid draagt ook zorg voor
de kerkgebouwen, de kerkelijke vergaderingen en de betaling
van de geestelijkheid. Tot hoever mag de invloed van de staat
zich nu uitstrekken? De arminianen zijn voor een vrij grote
invloed, de staat dient ook binnen de kerk orde op zaken te
stellen. De gomaristen willen van zo'n invloed niets weten,
Met het vorderen der jaren worden de standpunten steeds
duidelijker en vooral scherper geformuleerd, zodat de tegen-
stellingen groter worden.

Zoals vermeld, worden predikanten verplicht de vastgestel-
de belijdenis te ondertekenen. Sommigen willen daarbij een
voorbehoud maken ten aanzien van een of meer van de ar-
tikelen, maar dat wordt niet toegestaan. In discussies daar-
over blijken opnieuw arminianen en gomaristen tegenover el-
kaar te staan. Arminianen zijn van oordeel dat een belijdenis
herzien moet kunnen worden door toetsing aan de bijbel en

De tegenstanders. Prenten van Reinier Vinkeles naar J. Buijs in J. Kok,
Vaderlandsch Woordenboek (1786).

Boven: Jacobus Arminius (1560-1609)

Onder: Franciscus Gomarus (1563-1641).




vanwege nieuwe inzichten; een belijdenis en een catechismus
zijn immers mensenwerk. De gomaristen willen de vastge-
stelde stukken als vaststaand en zelfs gelijkwaardig met Gods
Woord zien. Het vaststellen van die stukken moet echter door
de overheid gebeuren, zodat we ook hier de ingewikkelde be-
langenverstrengeling zien tussen kerk en overheid.

Tussen de arminianen en de gomaristen bestaan dus drie gro-
te geschilpunten:
1. Theologisch:  de voorbeschikkingsleer

2. Kerkelijk: de status van belijdenis en catechismus

3. Politiek: de invloed van de overheid

Doordat de predikanten via de kansel steeds feller stelling
nemen, wordt het gewone volk erbij betrokken. Men kiest
partij, vaak zonder het fijne ervan te begrijpen. De armini-
anen willen graag een nationale synode houden om over de
geschilpunten van gedachten te wisselen, de gomaristen wil-
len ook een nationale synode, maar dan om dingen voor eens
en altijd vast te stellen. De overheid is van mening dat op zo'n
synode vooral het punt van de belijdenisgeschriften geagen-

Arminius’ verklaring, afgelegd in de vergadering van de Staten van Hol-
land op 30 oktober 1608

VERCLARINGHE

IACOBI ARMINII

Saliger ghedachren,
Tu 2 leven ProfefSor Theologia binnen Leyden:
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deerd moet worden, iets waar de gomaristen zich fel tegen
verzetten. In een verzoeningspoging verschijnen Arminius,
Gomarus en vier predikanten op 30 mei 1608 voor de Hoge
Raad. De discussies nemen enige dagen in beslag, waarna de
Hoge Raad rapporteert dat alles ‘minnelijk en vredelijk’ is
toegegaan en dat er tussen de professoren geen verschil is
over hoofdpunten van het geloof.”

Gomarus bestrijdt deze conclusie en valt opnieuw Arminius
aan. In de zomer van 1609 besluiten de Staten van Holland
nog eenmaal een poging tot verzoening te doen. Voordat men
tot de geschilpunten kan komen, is de agenda langdurig on-
derwerp van discussie. Uiteindelijk krijgt Gomarus zijn zin,
maar het is te laat. '‘De Staten leden aan ernstige theologische
overvoeding en konden hun gedachten niet meer bij zulke
technisch-theologische punten bepalen’'” Arminius, die met
zijn gezondheid tobt, moet de conferentie voortijdig verlaten.
Hij belooft zijn opvattingen op schrift te stellen, maar door
ziekte komt daar niets van terecht. Hij overlijdt op 19 oktober
1609. Met de benoeming van Vorstius als zijn opvolger aan
de Leidse universiteit is Gomarus het dermate oneens, dat hij
besluit Leiden te verlaten om zich in Middelburg te vestigen.

De tweespalt wordt na Arminius’ dood alleen maar groter.
Omstreeks de jaarwisseling stelt Uijttenbogaert een ver-
toogschrift of remonstrantie op, waarin hij om bescherming
vraagt, pleit voor tolerantie en een uiteenzetting geeft van de
opvattingen van de rekkelijke predikanten. De remonstran-
tie, ondertekend door 44 predikanten, wordt ingediend bij de
Staten van Holland en de gomaristen stellen, na van de inhoud
mondeling kennis te hebben genomen, een contraremonstran-
tie op. Rekkelijken en preciezen, arminianen en gomaristen,
van toen af worden deze termen steeds vaker vervangen door
die van remonstranten en contraremonstranten.

De strijd wordt steeds heviger. In Vlaardingen, wordt de over-
heid onder druk gezet om naast de remonstrantsgezinde pre-
dikant ook een contraremonstrantse predikant aan te stellen.
Steeds vaker breken er rellen uit. Een keerpunt ontstaat wan-
neer prins Maurits openlijk partij kiest voor de contraremon-
stranten. In veel steden worden remonstrantsgezinde vroed-
schappen vervangen door contraremonstranten, predikanten
worden afgezet en hoge ambtenaren gevangen genomen.
Uijttenbogaert vlucht naar Antwerpen, Oldenbarnevelt wordt
ter dood veroordeeld en Hugo de Groot krijgt levenslange op-
sluiting op slot Loevestein. De Staten besluiten tot een synode
in contraremonstrantse zin. Zo komt dan eindelijk een synode
tot stand, niet zoals door de arminianen werd voorgestaan,
als overlegorgaan, maar als rechtbank waarvoor zijzelf als ge-
daagden moeten verschijnen.
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Slot van de Remonstrantie met een deel van de 44 handtekeningen.
Linkerkolom: Adr. vanden Borre (Leiden), J. Wtenbogaert (hofpred.),
Petrus Bertius (Leiden), Eduardus Poppius (Gouda), Joannes Arnoldus
(Leiden), Theoph. Ryckewaert (Brielle), Isebrandus Guilielmius (Rijnsa-
terwoude), Jacobus Muersius (Loosduinen),

Rechterkolom: Bernardus Duinglo (Berkel), Petrus Cupus (Kralingen),
D.H, Herbers (Gouda), Isahacus Frederici (Noordwijk), Nicolaus Gre-
vinchovius (Rotterdam), Petrus Cuylius (Oegstgeest), Abrahamus Vliet
(Maassluis), Joannes Cornelius Cuylemannus (Leimuiden).

2. De eerste Remonstrantse Gemeente Vlaardingen
(1618-1810)

Eindelijk wordt dan, in Dordrecht, een Nationale Synode ge-
houden. Van 13 november 1618 tot 23 april 1619 worden er
180 zittingen gehouden. Aanwezig zijn 37 predikanten, 19
ouderlingen en 5 hoogleraren, daarnaast 23 afgevaardigden
van buitenlandse kerken en 18 commissarissen-politiek, af-
gevaardigden van de Staten-Generaal met grote invloed.
Doordat in de gewesten veel remonstrantse predikanten zijn
afgezet kost het weinig moeite te zorgen dat hun afvaardiging
uit louter contraremonstrantse predikanten bestaat. Alleen
Utrecht vaardigt ook remonstranten af.

Voordat de kerkelijke twisten aan bod komen, wordt besloten
een nieuwe vertaling van de bijbel te maken, rechtstreeks uit
de grondtekst. Deze Statenvertaling, waarin Gomarus een be-
langrijk aandeel heeft, verschijnt in 1637.

Voor een goede behandeling van de kerkelijke twisten lijkt

SR e SO Tk 4l Y D
e “"1 p VX C’LW

VT [ Bhgndy ko
BAHY Ferwary
. : .—g'wwmm._

LW‘V‘
9“‘-51-%;., MMW@ Q34

‘B"ﬂv: et
&‘}“w Aedd

3"*""439

l-t ru’ qﬁ

J‘& m.rqg.p),,' o
M"‘-Mf &l’lfln(jg“‘v

Jc‘ﬂ'u«f

“Hor mﬁe-n;e»n M J

het toch wel handig als er ook remonstranten aanwezig zijn.
Aangezien velen intussen zijn afgezet, blijkt het nog lastig
om remonstranten uit te nodigen. Op de vierde zitting van
de synode besluit men een uitnodigingsbrief te zenden aan de
hoogleraar Episcopius, die in 1612 Gomarus was opgevolgd,
en twaalf predikanten. De uitnodigingsbrief heeft meer het
karakter van een bevelschrift:

De Nationale Synode ... heeft billijk en nodig geacht,

dat .. tot deze synode geroepen en ontboden zullen
worden ... (volgen per gewest namen)... ontbiedt en
dagvaardt... persoonlijk zult verschijnen binnen veer-

tien dagen na het ontvangen van deze brief, zonder

enige weigering ...
Met deze brief is de toon gezet. Op 6 december verschijnen
de dertien ter vergadering en moeten in het midden plaats
nemen. Episcopius zal hun woordvoerder zijn. Weldra worden
de remonstrantse predikanten uit Utrecht, Isadc Frederici en
Samuel Naeranus, broeder van de Vlaardingse predikant Isadc
Naeranus, ook naar deze tafel verwezen, Hoewel de vijftien
remonstranten beseffen dat zij eigenlijk al veroordeeld zijn,
gaan zij de strijd moedig aan. Zij proberen de rechtbank te
wraken omdat de rechters in hun ogen als contraremonstran-
ten zelf partij zijn, tevergeefs. '‘De stoutmoedige houding der
gedaagden, hun afmattende tactiek, hun onverzettelijkheid,
wekten de bitterste ergernis en steeds scherper werden de
uitdrukkingen, steeds onaangenamer de toon, steeds heviger
het betoog van beide zijden”".!" Op 11 januari 1619, tijdens de
58" zitting vat voorzitter Bogerman in een rede samen wat
er in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Hij windt zich




tijdens deze smaadrede, die ook door veel van zijn medestan-
ders wordt afgekeurd, steeds meer op en besluit met een don-
derend: "Dimittimini! Ite. Ite.” Men ontslaat u! Vort, vort. De
remonstranten, totaal overdonderd, verlaten de zaal en wor-
den onder toezicht gesteld van schout Muis van Holy. De ont-
steltenis die het optreden van Bogerman veroorzaakt heeft,
klinkt door in de brief van de Schotse theoloog Balcanqual, lid
van de synode, aan de Engelse gezant Carleton:
... men belastte hun heenen te gaan met zulke scherpe
en bulderende redenen, als Uw. Ed. buiten twijfel met
geene kleine droefheid heeft verstaan. Ik beken dat ik
dapper ontsteld ben, als ik er aan denke. Want indien
de Remonstranten zouden schrijven dat de president
een vonnis uitsprak, 't welk het vonnis van het synode
niet was, zij zouden niet liegen: want men hadt het
derde deel der stemmen niet gevraagd ... de bittere
woorden ... waren geene woorden van eenige stem-
men, uitgenomen dat zommige van die woorden al-
leenlijk door éénen man waren gezegd geweest.'”
De synode vergadert zonder de remonstranten verder. Men
besluit de remonstrantse opvattingen te distilleren uit de ver-
schenen geschriften en die kritisch te bespreken en veroorde-
len. Het vaststellen van de geloofsbelijdenis en de catechis-
mus levert nauwelijks problemen op. Na het sluiten van de
beraadslagingen heeft men enige tijd nodig om de stukken op
te stellen en op 6 mei zullen in de Grote Kerk van Dordrecht
de synodale canons — de Dordtse Leerregels — en het vonnis
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over de remonstranten bekend gemaakt worden.
Het gerugt hier van zich wijd en zijd verspreid heb-
bende, lokte eenen ongemeenen toevloed van nieuws-
gierigen na Dordrecht, mannen en vrouwen, ede-
len en onedelen, kerkelijken en waereldlijken, onder
anderen zijne Excellentie Graaf Ernst Kazimir vam
Nassau. Naa het Gebed, begaf zich het geheele Sijnode,
twee en twee, uit de Stads-Doelen, de gewoonlijke
Vergaderplaats, met groote staatsie, twee Koetzen
met aanzienlijke Vrouwen vooruit rijdende, na de
Groote Kerk...
Na het gebed, in het Latijn, van circa een half uur leest een
van de secretarissen de besluiten voor, totdat zijn stem het
begeeft en hij afgelost wordt door een andere secretaris, die
de rest opleest, evenals het vonnis over de remonstranten."”
Op 9 mei vindt de sluitingsceremonie plaats, waarna velen
naar Den Haag vertrekken om tegenwoordig te zijn bij de ont-
hoofding van Oldenbarnevelt op 13 mei.
Begin juli moeten de remonstranten in Den Haag verschij-
nen voor het tekenen van de Akte van Stilstand, de belofte
om zich voortaan te onthouden van alle kerkelijke diensten.
Vrijwel allen weigeren, worden tot buiten de Republiek ver-
bannen en mogen alleen terugkeren als zij alsnog bereid zijn

Bovenste deel D'Arminiaensche uytvaert. In de tweede wagen Bernar-
dus Dwinglonius (5), in de vierde wagen Samuel Naeranus (8) en de
Broeder van Naeranus. Prent van Claes Jansz Visscher (1619)




de Akte van Stilstand te tekenen. Op 6 juli ‘een weinig naa
negen uure, onder een geweldigen regen, begon de uittogt,
met negen wagens . Het merendeel vertrekt naar Waalwijk
in Brabant.

Isaac Naeranus, zoon van de Dordtse predikant Servatius
Naeranus, is in 1605 predikant in Vlaardingen. De langza-
merhand uitkristalliserende opvattingen van remonstranten
en contraremonstranten zullen ongetwijfeld in de familie-
kring regelmatig besproken zijn. Servatius overlijdt in 1608
en het is opvallend dat zijn beide zoons later de remonstrantse
zaak zijn toegedaan. Niet alle Vlaardingers zijn blij met de
remonstrantse gezindheid van hun predikant en een deel van
de kerkelijke gemeente dient in 1618 een verzoekschrift bij de
overheid in, om naast Isaac Naeranus een contraremonstrants
predikant aan te stellen. Men besluit de diensten te verdelen
tussen Naeranus en G. v.d. Broek als nieuwe, contraremon-
strantse predikant. Ook de kerkenraad wordt gesplitst.
Wanneer in 1619 de Nationale Synode wordt gehouden, zal
Isaac deze met meer dan gewone belangstelling gevolgd heb-
ben, immers zijn broer Samuel is daar aanwezig. Hetzelfde kan
gezegd worden van een andere vooraanstaande Vlaardinger,
de stadssecretaris Johan Dwinglo. Diens broer, de Leidse pre-
dikant en ondertekenaar van de remonstrantie, Bernardus
Dwinglo, behoort tot de ‘geciteerden’. Na het sluiten van de
synode is nog onduidelijk hoe te handelen met de talrijke an-
dere remonstrantse predikanten. Op 23 juli, dus ruim twee
weken na de "uittogt’, wordt in Leiden een provinciale synode
gehouden die bijna vier weken zal duren. Op de eerste dag
wordt besloten om de predikanten ‘zijnde van het ghevoelen
der Remonstranten maer noch niet van hare diensten ghede-
porteert’ te onthieden en hun te vragen of zij zich willen neer-
leggen bij de decreten van de Nationale Synode. De volgende
dag worden expresboden erop uitgestuurd om de betreffende
predikanten te ontbhieden en hen meteen een afschrift te ge-
ven van die decreten. Dat wel, "‘opdat de geciteerde niet soude
praetenderen eenige ignorantie van de decreten’, dat zou im-
mers de vergadering alleen maar ophouden! Als laatste punt,
voordat de geciteerden gehoord/verhoord zullen worden, ko-
men de problemen in Vlaardingen aan bod. Daar, evenals in
Maasland, weigert de afgezette kerkenraad 'het kerckenboeck
ende de reeckeninghe der diaconen’ aan de tegenwoordige
kerkenraad af te staan. De synode besluit de afgevaardigden
van de Staten te verzoeken hun autoriteit hierin aan te wen-
den.

Inmiddels is het 26 juli en 's middags komt het bericht binnen
van Anthonis Duyck, secretaris van de Staten van Holland en
Westvriesland, dat de synode erop moet toezien dat de re-
monstrantse predikanten de Akte van Stilstand tekenen. Hij
wil de namen van de weigeraars, zodat ook zij het land uitge-
zet kunnen worden. Onder de talrijke ontboden en verschenen
predikanten Isaac Naeranus, Paschier de Fijne en Abraham la
Faille.

Zoals Arminius als eerste remonstrant beschouwd kan wor-
den, nog voor er van remonstranten sprake is, zo is Isaac
Naeranus de eerste Vlaardingse remonstrantse predikant,
nog voor er van een remonstrantse gemeente sprake is. In
de provinciale synode heeft hij ‘rondelick bekent, dat hij de
Canones des sijnodi nationalis niet en cordeelde den woorde
Gods conform te zijn'. De synode vermaant hem nog te be-
denken dat hij zijn gaven gebruiken moet 'tot stichtinge van
Godes kercke’, waarna hij wordt afgezet en hem de Akte van
Stilstand wordt voorgelegd, die hij weigert te ondertekenen.
Ongeveer 200 predikanten raken op deze manier ambteloos.
Isaac vertrekt naar Waalwijk en voegt zich bij de andere ver-
bannen predikanten. Kort hierna vertrekken de verbanne-
nen, op uitnediging van Uytenbogaert, naar Antwerpen. Hier
wordt op 30 september 1619 de Sociéteit of Broederschap der
Remonstranten opgericht. Om duidelijk te maken waar men
voor staat wordt Episcopius opgedragen het remonstrant-
se standpunt op schrift te stellen. Zo verschijnt in 1621 de
eerste remonstrantse belijdenis. Toch een belijdenis? Jawel,
maar niet als 'Regel des Geloofs want ze kent genen Regel
des Geloofs buiten de H. Schriftuur ... zij wil ook niemand aen
deze Belydenis of Verklaring preciselijk verbinden, als aen een
Rigtsnoer, waer van men geen hairbreed zou mogen wijken ...".
Er worden drie ‘buitendirecteuren’ benoemd: Uytenbogaert,
Episcopius en de Rotterdamse predikant Grevinkhoven,
Buitendirecteuren omdat zij de zaken vanuit het buitenland
moeten regelen. Daarnaast komen er drie ‘binnendirecteuren’
die in het binnenland de remonstrantse zaken moeten behar-
tigen en leiding geven aan de predikanten die heimelijk de
zielzorg en het preken op zich nemen. Onder deze laatsten
Isaac Naeranus. Hij overlijdt echter al op 14 januari 1621 in
Rotterdam en wordt begraven in een slaapbank, omdat men
geen doodkist durft te laten maken.

De familie Dwinglo maakt ook kennis met de vervolging van
remonstranten. Bernardus keert al snel naar Holland terug,
om in het geheim zijn werk te doen. Als hij 29 december 1619
in Leiden preekt, wordt hij verraden - er staat f 500 op elke
predikant — en weet ternauwernood uit handen van de schout
te blijven. In Delft wordt het huis van zijn vader onderstebo-
ven gekeerd om hem te vinden, tevergeefs. Wel slaagt men
erin de Vlaardingse stadssecretaris, Johan Dwinglo, in Leiden
gevangen te nemen omdat hij zich daar ‘als Arminiaan had
doen kennen’. Op 7 juli 1622 bezoekt Bernardus in het ge-
heim zijn vrouw in Haarlem. 's Morgens vroeg, hij ligt nog
in bed, wordt hij daar overvallen en weet maar net, naakt,
te ontkomen. Broer Johan is op 15 juli 1622 in Vlaardingen
weer in functie.

In 1621 zet prins Maurits overal de remonstranten uit de re-
gering. Hij stuurt twee gecommitteerden naar Vlaardingen,
die op 5 januari alle twintig vroedschappen van hun eed
ontslaan, 14 van hen herbenoemen en 6 nieuwe leden kie-
zen. De zes uit de vroedschap verwijderde leden zijn: Pieter




Crijnsz Guldewagen, Adriaan Dirksz Vermeer, Jan Cornelis
van Rooyen, Vranck Jacobsz. van Velden, Cornelis Ridders
Dockum en Arien Pietersze Bisdommer. De vroedschap pro-
testeert tegen deze onwettige handelwijze, maar dit protest
blijkt meer voor de vorm te zijn, want als de gecommitteerden
uitleggen dat het niet de bedoeling is te tornen aan de stads-
privileges, maar dat de afzetting nodig was om de rust in het
land te bewaren, is men gerustgesteld."

De 38 predikanten die heimelijk in het land te werk gaan,
krijgen bij toerbeurt een of meer gemeentes toegewezen voor
een korte periode, veelal drie maanden. Uit veiligheidsover-
wegingen mogen de predikanten van elkaar niet weten waar
ze dienst doen. De snelle doorstroming, van belang om al te
grote bekendheid in de regio en daarmee arrestatie te voor-
komen, komt uiteraard niet ten goede aan een bloeiend ge-
meenteleven.
Voor Vlaardingen en Maasland is de eerste remonstrantse
predikant Paschier de Fijne. Tijdens de nationale synode was
hij predikant te Jaersveld, waar hij door bemiddeling van de
ambachtsheer van Vlaardingen, Pieter van Ruytenburg, be-
roepen was. Paschier verschijnt op de provinciale synode van
juli/faugustus 1619 te Leiden. Zijn stoutmoedigheid in zijn la-
tere optreden blijkt al in zijn uitspraken op die synode.
Hij heeft gezeijt, dat hij verscheijden ongerijmtheden
vont in de Confessie ende Cathechismo ende, zoo hij
die naeder onderzocht, misschien meerder ongerijmd-
heden vinden zoude ... dat Calvijnus leere van de pre-
destinatie noch Godt noch den duijvel en behaechde,
omdat ze voor Godt te oneerlick was ende voor den
duijvel te goet.
Niet bepaald een houding die de toehoorders voor hem zal
hebben ingenomen. Hij weigert dan ook de Canones te on-
dertekenen, evenals de Akte van Stilstand '‘omdat het niet
geoorloft is de gaven, die men van den Heer ontfanghen heeft,
te verberghen, hetwelck hem bij dese acte, zoo hij meijnde
geboden wijert’. Na deze synode duikt Paschier meteen onder
en ‘daer ick tevooren eens ter weecke plag te preecken, daer
preeckte ick nu vier, vijf, sesmael ter weecke’. Over zijn werk
in Vlaardingen schrijft Paschier: "Ik bediende de gemeente,
zo bij nacht als anders, door verscheidene preken, zonder eni-
ge stoornis of ongemak. 't zij voor mijzelf of de gemeente te
ondervinden, al ontbrak het er aan geen blinde ijveraars of
verspieders”.
De laatste drie maanden van 1621 wordt de combinatie
Vlaardingen-Schieland-Maasland-Schipluiden = opgedragen
aan het predikantenduo Aegidius Zeijst en Assuerus Pollio.
Ock in 1629 en 1630 zal Pollio de combinatie Vlaardingen-
Maasland bedienen. Pollio was in januari 1619 afgezet en daar
hij weigerde de Akte van Stilstand te tekenen, in september
naar Waalwijk vervoerd.

De landelijke organisatie wordt intussen stevig verankerd.
Na het opstellen van een belijdenis volgt in 1634 de instel-
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ling van een seminarium in Amsterdam met Episcopius als
eerste hoogleraar en in 1657 de vaststelling van het regle-
ment voor de jaarlijkse Grote Vergadering (later Algemene
Vergadering van Bestuur, kortweg Algemene Vergadering),
het hoogste bestuursorgaan in de Broederschap. Uit artikel 1:
‘De grote Vergadering der Remonstrantse Societeit bestaet uit
de Predikanten en Gekommitteerden van alle de Kerken, die
daer toe, op hare eige kosten, uit de haren begeeren te zen-
den; geen van allen van dat regt uitgesloten zijnde’. Het da-
gelijks bestuur komt in handen van Het Kollegie van Directie,
vanaf 1796 de Commissie tot de zaken der Remonstrantse
Broederschap, kortweg de CoZa.

Hoofdstuk 3 van: Wetten van de Remonstrantse Societeit apnieuw Over-
gezien en vermeerdert met de Wetten en Resolutien die vastgestelt zyn
tot het Jaer MDCCXXX VI

Fan de grote Fergadering der Societess. 1

K APITTETL IIL
Ian de grote Fergaderng der Sceisteit,
I.

1657

E grote 'l'en?d;ring der Remonflrantfe Soc'eteit be-

1 Il.zu_-l uit de tkanten en Gekommitteerden van alle
de Kaiken, e d toe, op hare e‘ze I.rrl‘.;u, uit de la-
ren begecien te ze i Seen van alen van dar regr witge
floten zynde . _.\I;: Zv 7.2y Jedurende de Viermde ‘;r
de gomene oidie der zciie , 4 Lecematen nger behoiea

onderwerpen.
11

Tot deze Vergadering zallen de Kerken van Amflerdam
en Rotterdam, elk vyt opzienders magen committeren, en
de Kerken van ’s Gravenhage, Utrecht , Leide s Gouda,
Horen, Alkmaer, Delf en Haerlem ieder twee ; en zul-
len, 20 Predikanten als Opzienders , elk ene ftem hebben
voor 2z zelven.

I1L

Voor deze Vergadering zullen ebmat, en deer verhan- 1657
delt en afgedaen worden alle Ke:fdvke zaken : Als B
1 Het beroepen van Profefloren,

2 Het approbeien van de beroepen van Predikanten.

3 Het fulpenderen en afzetten van Pred kanten van dienft
€0 fractement.

4 Het aennemen van Alumnuffen tot lafte der Socetet,
5 Het beflegten van geichillen.
9 Handeling van Penningen , tot ondeihoud van de So-
Claeit en van den Berkendienit noodzakel vk behosende
Ba (RY

Leek door de verbanning de felle onderlinge strijd tussen re-
monstranten en contraremonstranten over het hoogtepunt
heen, in 1623 laait hij onverwachts weer op. Het jaar begint
voor de remonstranten al slecht. Op 21 januari worden twee
vooraanstaande predikanten, Poppius en Niellius, beiden bin-
nendirecteur, verraden en te Haarlem gevangen genomen. Zij
worden tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en naar
Slot Loevestein, waar zich al vijf andere predikanten bevin-
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den, afgevoerd. Poppius overlijdt daar door ontberingen op
9 maart 1624. De zorgen van de broederschap worden nog
vergroot door het al jaren ergerniswekkende optreden van de
voormalige Bleiswijkse predikant Hendrik Slatius. In de pam-
flettenstrijd was hij een van de felste remonstranten. In de
begintijd had hij de hand gehad in een boekje tegen Calvijn
‘meer met gal dan met inkt geschreven'. Zijn onbesuisd op-
treden doet de remonstrantse zaak meer kwaad dan goed. In
1619 in Waalwijk en later in Antwerpen komt zijn optreden ter
sprake en poogt men zich op een nette wijze van hem 'die bij
allen die hem kennen, gehouden wordt zeer onhandelbaar te
zijn’ te distantiéren. Als de beide zoons van de terechtgestelde
Oldenbarnevelt een aanslag op de prins voorbereiden, vinden
ze in Slatius niet alleen een geestverwant, maar ook een nut-
tig helper, die erin slaagt een aantal matrozen om te kopen om
‘in het landsbelang’ hun hulp te verlenen. Op 4 februari 1623
gaat men op pad. Enkele matrozen is de zaak niet helemaal
duidelijk, maar als het om het landsbelang gaat, wie kan hun
de zaak dan beter uitleggen dan .... prins Maurits. Door deze
onnozelheid wordt de aanslag voorkomen. Slatius vlucht via
Drenthe naar Duitsland, maar hij gedraagt zich zo verdacht,
dat hij te Rolde, door de toevallig in de herberg aanwezige
soldaten, gevangen genomen wordt. Eenmaal in de kerker van
de Haagse Gevangenpoort probeert hij bij zijn rechters in het
gevlij te komen door een stuk op te stellen, Klaar Vertoog,
waarin hij 'de Remonstranten met vuilen verwen afmaalde,
hun velerlei kwaad te last leide’. Hij hoopt zo de doodstraf te
ontgaan. Als echter duidelijk wordt dat hij toch terechtgesteld
zal worden, haast hij zich in een nieuw stuk het Klaar Vertoog
te weerleggen. Niettemin is het kwaad geschied. Alom nemen
de vervolgingen toe. Mensen die niet onwelwillend tegenover
de remonstranten stonden, keren hun nu de rug toe. Veel
predikanten vluchten naar het buitenland, zoals Bernardus
Dwinglo - op wie nu boven de uitgeloofde 500 carolusguldens
nog eens 500 gulden wordt gezet — en Pollio. Door de verhe-
vigde vervolging en de vlucht van vele predikanten komt het
prille gemeentewerk vrijwel tot stilstand.

In 1625 overlijdt Maurits en wordt opgevolgd door Frederik
Hendrik. Zowel de nieuwe stadhouder als zijn moeder, Louise
de Coligny, zijn de remonstranten toegedaan en verkeerden
altijd op goede voet met de hofpredikant Uytenbogaert. Veel
remonstranten verwachten dan ook dat er nu betere tijden
zullen aanbreken. Die komen er wel, maar het zal langzaam,
erg langzaam gaan. De politiek van de prins is er van het
begin op gericht om, 'zonder de belangen der remonstran-
ten geheel uit het oog te verliezen, tijd te winnen, langzaam
aan het denkbeeld van onderlinge verdraagzaamheid ingang
te doen vinden en voorlopig niet te tornen aan de bestaande
toestand"”” Prins en stadsregeringen staan bovendien voort-
durend onder druk van de contraremonstrantse predikanten
om streng tegen de remonstranten te blijven optreden. Nog in
1630 weigeren de stemgerechtigde kleine steden gelden voor
de oorlog te voteren als niet in Amsterdam en Rotterdam de
remonstranten worden vervolgd. Het vraagt veel staatsmans-

kunst van de prins om in deze gevoelige zaken te opereren.
Eind 1630 worden er pogingen ondernomen de op Loevestein
gevangen gehouden predikanten in vrijheid te stellen. Hun
echtgenoten doen een beroep op Amalia van Solms, om haar
invloed aan te wenden. De prins ziet echter geen juridische
en/of politieke mogelijkheden om aan dit verlangen te vol-
doen. In ieder geval niet openlijk. Opvallend is dat wat langs
legale weg niet, nu langs illegale weg wel lukt, waarbij het
schijnt dat menigeen een oogje dicht heeft gedaan. Op een
donkere avond is de wacht toevertrouwd aan een soldaat die -
toevallig - remonstrantsgezind is. De afgelopen dagen is onder
aan de kasteelmuur - toevallig - een partij riet gekapt dat het
meren van kleine bootjes belemmerde. Er is nog één hinder-
nis: het geweten van dominee Niellius. Men had beloofd niet
te zullen vluchten! Nadat zijn medegevangenen hem hebben
overtuigd dat deze belofte slaat op het vluchten tijdens het da-
gelijkse ‘luchten’, is de laatste hindernis genomen, Uiteraard
levert deze ontsnapping verontwaardiging op, maar bovenal:
opluchting dat deze kwestie eindelijk uit de wereld is.

Nu duidelijk wordt dat men nog wel voorzichtig maar al min-
der geheimzinnig hoeft te doen, wordt eind 1631 besloten af
te stappen van de kortdurende dienstverbanden en over te
gaan tot het aanstellen van vaste predikanten per gemeen-
te. Zodra Vlaardingen dit hoort, verzoekt men om E. Stedum
als eigen predikant. Hij wordt hier per 28 februari geplaatst,
maar al op 28 april weer overgeplaatst naar Zoetermeer. Zijn
opvolger, Abraham la Faille, was ook door de Leidse synode
in augustus 1619 afgezet. Hij verklaarde dat hij de Canones
sijnodi nationalis, de Dordtse leerregels, gelezen had, maar
‘dat hij niet in conscientie alles conde voor waerheyt aanne-
men ende derhalven die niet en soude connen teijcken’. Hij
weigerde de Akte van Stilstand te ondertekenen met een in-
teressante toelichting, namelijk dat deze akte uitging van de
Staten en hij, indien ontboden, daar wel zou antwoorden.'
Via Waalwijk kwam ook hij in Antwerpen terecht, waar hij te-
genwoordig was bij de oprichting van de Broederschap. Vanaf
1621 werkzaam in Rotterdam, besloot La Faille in 1623, door
de commotie over de aanslag op prins Maurits, veiligheids-
halve uit te wijken. Begin maart 1632 blijkt hij in Brielle te
wonen 'waar zijne huisvrouw nering deed’, en maakt daarom
bezwaar tegen de bediening van Maasland. Eind april wordt
er druk op hem uitgeoefend om de combinatie Vlaardingen-
Maasland te bedienen. Na een bedenktijd neemt hij dit voor
een half jaar aan, maar blijft hier na zijn emeritaat (1652) tot
zijn dood op 1 januari 1653. Hij was Vlaardings eerste vaste
remonstrantse predikant en tevens de laatste die de strijd tus-
sen remonstranten en contraremonstranten persoonlijk had
meegemaakt.

Tijdens de periode La Faille krijgen de remonstranten geleide-
lijk aan meer vrijheid, dat wil zeggen dat zij geduld worden.
Er blijven nog lang allerlei belemmeringen voor gemeenten en
voorgangers. Door het besluit om als zelfstandig kerkgenoot-




schap verder te gaan, heeft men nu ook te maken gekregen met
de bekostiging: de remonstrantse predikanten worden niet
meer door de overheid betaald, maar door de gemeenten. Voor
kleinere steden en het platteland kunnen we voor deze peri-
ode uitgaan van een traktement van 400 gulden per jaar met
schommelingen naar boven en beneden van wel 100 gulden.
De Vlaardingse remonstranten worden in 1621 getaxeerd op
een opbrengst van 60 gulden per kwartaal voor de algemene
middelen van de broederschap. Wanneer we zien dat in 1653,
bij het aantreden van Franciscus Cuperus als opvolger van La
Faille, de gemeente over een kapitaal beschikt van f 5195 en
zij voor zijn eerste jaar f 350 en daarna jaarlijks f 400 moet
opbrengen, dan is duidelijk dat men in Vlaardingen wat over
heeft voor het voortbestaan van een remonstrantse gemeen-
te. Het kan zijn dat de gemeente relatief groot was en ieder
een redelijk bijdrage leverde, vele kleintjes maken een grote,
of dat de gemeente relatief weinig maar wel vermogende le-
den telde. Aangezien de oudste ledenlijst dateert van 1721 is
daar geen uitsluitsel over te geven. Vermoedelijk is de laatste
opvatting het dichtst bij de waarheid, het verklaart de snelle
financiéle verslechtering door het wegvallen van één of meer
vermogende leden uit een kleine groep.

Cuperus neemt datzelfde jaar nog ontslag en vestigt zich als
boekverkoper, eerst in Vlaardingen, later in Rotterdam. Zijn
vermelding is alleen interessant omdat de Vlaardingse re-
monstranten bij zijn beroeping een eigenzinnigheid ten toon
spreidden, die zich later herhaalde: zij hadden hem namelijk

Detail van de kaart van Joh. Gaillard van ca. 1750 uit: Handvesten en
Octroyen
nr. 40

van Viaardingen. De remonstrantse kerk is aangegeven met

beroepen zonder voorkennis van de directeuren!

Andere belemmeringen zijn dat remonstranten niet in aan-
merking komen voor een ambtelijke functie en dat het niet ge-
oorloofd is om al te zichtbare kerken te hebben. In Vlaardingen
kerkt men in een pand aan de Achterweq of Jokweg, een straat
achter en parallel met de Hoogstraat. Omstreeks het midden
van de 17° eeuw is daarachter nog vrijwel geen bebouwing.
Gezien de redelijke financiéle toestand en de te verwachten
groei van de gemeente besluit men dit pand af te breken en
ter plaatse een nieuwe kerk te bouwen met gebruik van de
stenen van het oude gebouw. Zondag 14 juli 1658 wordt er
nog in het oude gebouw gepreekt en de zaterdag daarop wordt
al de eerste steen voor het nieuwe gebouw gelegd. Drie maan-
den later, op 20 oktober, wordt de eerste dienst in het nieuwe
gebouw gehouden.

Inmiddels is Cuperus opgevolgd door Joannes Walesius.
Walesius heeft de Vlaardingse gemeente uitzonderlijk lang
gediend, ruim 43 jaar, tot zijn dood op 16 december 1697
Zijn de vooruitzichten aanvankelijk rooskleurig, een welvoor-
ziene kas en een vernieuwd kerkgebouw, het gaat spoedig
bergafwaarts. Twee jaar na de ingebruikname van het nieuwe
gebouw wordt de gemeente al als behoeftig beschouwd, ver-
moedelijk door verkeerde beleggingen. Van jaar tot jaar ver-
mindert de bijdrage aan de Broederschap zodat deze in 1677
twee gecommitteerden naar Vlaardingen stuurt voor nader
onderzoek. In het hele land blijkt de financiéle toestand van
de gemeenten somber. De oorlog van 1672-1678 zal daar ze-
ker debet aan zijn. Voor de gemeenten die door de oorlog in
het bijzonder zijn getroffen wordt bij de andere gemeenten
geld ingezameld. Verschillende gemeenten moeten het stellen
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