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Colofon

De Historische Vereniging Vlaardingen heeft tot doel het bevorderen van:

- de belangstelling voor en de kennis van de stad Vlaardingen en haar bewoners;

- het behoud en het herstel van gebouwen en stedebouwkundige structuren en landschappen;

- het behoud en het verzamelen van die gegevens die van belang zijn voor de geschiedenis van
de stad.

De contributie bedraagt f 32,50 per jaar, voor jongeren t/m 25 jaar f 25, te voldoen per accept-
girokaart. Het postgironummer van de vereniging is 750978. Leden krijgen jaarlijks het
Historisch Jaarboek en 4 x per jaar het verenigingsblad Tijd-Schrift.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

W.C. den Breems, voorzitter Adres secretariaat/ledenadministratie:
C.J. Hart, secretaris Prins Bernhardlaan 12

J.J. Westerdijk, penningmeester 3135 JB Vlaardingen

J. van Hees Telefoon (010) 434 7063

A. Ouwendijk

E. van Rongen Verkoop losse uitgaven:

mevr. H.C. Verloop Arnold Hoogvlietstraat 69

W. van de Wetering 3134 CB Vlaardingen

Telefoon (010) 434 6864

Redactie Tijd-Schrift:

E. van Rongen, eindredacteur Redactie-adres:
C.M. van den Boogert Paul Henri Spaakring 22
A. Maarleveld 3137 DJ Vlaardingen

Telefoon (010) 474 9416

Bijdragen aan de inhoud van Tijd-Schrift zijn van harte welkom. In verband met de geautoma-
tiseerde verwerking van de teksten ontvangt de redactie deze graag op 3,5 diskette, bij voor-
keur in WordPerfect voor Apple Macintosh of WP in MS-DOS formaat.
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Foto omslag:

Een mooi sfeerplaatje
van de Hoogstraat
aan het begin van
deze eeuw. In 1786
marcheerden de
Patriotten hier, tot
ongenoegen van de
Prinsgezinden, van de
Delflandse sluizen
naar de Touwbaan

aan de Baanstraat.
Het begin van een in
het artikel van Arie
van der Hoek en
Frans Assenberg
beschreven opstootje.
(Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)
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Redactioneel

Nog even, en het jaar loopt weer ten einde. Een jaar dat in de geschiedenis geboek-
staafd zal worden als het jaar van de heropening van het vernieuwde Liesveld, van de
bloementrappen, van de Havenkraan. Ontegenzeglijk allemaal verrijkingen van het
stadsbeeld. Ook is 1996 het jaar waarin een begin gemaakt is met de bebouwing van
het Nieuwe Tuinengebied tussen Maassluissedijk, Dijksteeg en Westnieuwland. Een
gebied dat al veel te lang braak heeft gelegen. Gelukkig is er een zodanig bouwplan
ontwikkeld dat wat er nog resteert van de oorspronkelijke bebouwing behouden kan
blijven. Ook al is het door de Historische Vereniging ontwikkelde plan dan wel niet
overgenomen, onze bemoeienis heeft wel duidelijk positieve gevolgen gehad. Toch
lijkt het er op dat de laatste tijd het overleg met de Gemeente op een wat al te laag pitje
is gekomen. Een ontwikkeling die de HVV vooral zorgen baart, is de toenemende
leegstand op de Hoogstraat. Het is bekend dat de Gemeente hiermee ook in haar maag
zit, maar wij willen de bestuurders van deze stad -die ook bijna allemaal lid van de
HVYV zijn- oproepen om bij het ontwikkelen van plannen om het aanzien van deze his-
torische stadskern op te krikken toch vooral ook met de HVV te overleggen. Het zou
toch bijzonder ongelukkig zijn als het historisch karakter van deze straat nog meer
geweld aan wordt gedaan dan in het verleden al is gebeurd. Veel van de moderniserin-
gen aan winkelpanden zijn beslist geen verbetering geweest!

In dit Tijd-Schrift vindt u een grote variatie aan historische en hedendaagse infor-
matie. Een artikel over een carriére van dissident tot stadsbestuurder in de Franse tijd,
enige persoonlijke herinneringen aan het klokkenluiden van de Vlaardingse Notre
Dame, een nieuwe fotovraag van de voorzitter en, centraal in dit blad, een uitnodiging
voor het bijwonen van de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 25 januari 1997 ter gele-
genheid van het 30-jarig jubileum van de HVV. Een happening die u beslist niet mag
missen!

Tot slot: helaas is de redactie weer wat kleiner geworden. Frans Assenberg heeft nu
definitief een punt gezet onder zijn redactionele werkzaamheden. Frans, hartelijk dank
voor al je inspanningen voor Tijd-Schrift, als hoofdredacteur en als ‘gewoon’ redac-
tielid. De redactie is nu we erg klein geworden (3 man). Als er onder de leden zijn die
er wat voor voelen om zich bij ons aan te sluiten, laat het even weten. Adres en tele-
foonnummer staan in het colofon.

De redactie wenst u prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en hopelijk tot
ziens op 25 januari.

Eric van Rongen, eindredacteur
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Mededeling bestuur

In verband met het feit dat de heer J.J. Westerdijk de ledenad-
ministratie, die hij jarenlang naast het beheer van de financién
van de HVV heeft verzorgd, in andere handen heeft overgedaan,
verzoekt het bestuur de leden om elke wijziging in adres of
tenaamstelling niet meer aan hem door te geven, maar, bij voor-
keur schriftelijk, aan het secretariaat, Prins Bernhardlaan 12,
3135 JB Vlaardingen, tel. (010) 434 7063.

Ingezonden mededeling

Literaire middag in het Visserijmuseum

Het Platform Ander Vlaardingen heeft de Iraanse schrijver Kader
Abdolah uitgenodigd te komen vertellen uit eigen werk op zon-
dag 9 februari in het Visserijmuseum. Kader Abdolah is o.a.
bekend om zijn wekelijkse column in de Volkskrant en schrijft
op originele wijze over zijn ervaringen als allochtoon in
Nederland. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het
Heyendahl Trio.

Aanvang 15.00 uur, toegang f 5,00.
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Gerrit van Kooten,
een onbekend politicus

Arie van der Hoek en Frans W. Assenberg

Toen wij onderzoek deden naar grutterijen in Vlaardingen,
stuitten wij regelmatig op de naam van Gerrit van Kooten.
Van Kooten had een grutterij op de Hoogstraat, in het zoge-
naamde Zwarte Veld [1]. De informatie over Van Kooten heb-
ben wij in onderstaand artikel samengevat. De periode waar-
over dit werkstuk handelt, staat bekend als de tijd van de
Patriotten en de Prinsgezinden.

Nog maar net bekomen van het zanggeschil in de kerk op de
Markt, diende zich in 1780 de periode aan waarin de Vierde
Engelse Oorlog uitbrak [2]. Als gevolg van deze oorlog kon de
Vlaardingse vissersvloot niet uitvaren, waardoor grote armoede
ontstond. In een bij uitstek Oranjegezinde stad als Vlaardingen
konden tengevolge van de malaise relletjes niet uitblijven. De
Patriotten waren voorstanders van een bestuurlijke en maat-
schappelijke reorganisatie. Het waren de democratische regenten
en de niet-protestanten die niet noodzakelijkerwijs streefden
naar de val van de Prins van Oranje, hoewel een klein deel van
het volk principieel anti-Oranje was [3]. Grutter Gerrit van
Kooten was een echte patriot; hij roerde zich duchtig in
Vlaardingen. Niet alleen was hij betrokken bij de rellen in
november 1786, later werd hij ook dwars gezeten door de baljuw
van Vlaardingen. In de Franse Tijd bereikte zijn politieke loop-
baan in Vlaardingen een hoogtepunt, toen hij het tot baljuw van
deze stad wist te schoppen.

Tumult op de Hoogstraat

Hoewel gering in aantal richtten de Patriotten in Vlaardingen een
excercitiegenootschap op om zich te beschermen. Dit zoge-
naamde ‘vrijcorps’ tooide zich met de naam ‘Het Genootschap
van Wapenhandel Getrouw voor Stad en Vaderland’.
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Gerrit van Kooten - Arie van der Hoek/Frans W. Assenberg

Het Delftsche Veer, de
Wedde, de Aanslag.
Drie namen voor een-
zelfde plaats: de aan-
legplaats van de boten
uit, o.a., Delft. Hier
kwam het detache-
ment Patriotten aan
vanuit Utrecht, opge-
wacht door Gerrit van
Kooten en een menig-
te Prinsgezinden.

Op deze foto uit 1929
gaat het er aanzienlijk
rustiger aan toe dan
tijdens de gebeurte-
nissen in 1786.

(Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)

Bevelvoerder was kapitein Van der Linden van den Heuvell. De
Vlaardingse vissers waren echter niet erg gecharmeerd van de
politieke aspiraties van de Patriotten. Zij voelden meer sympa-
thie voor de kleur oranje. Regelmatig hoorden zij de excercitie-
oefeningen van het vrijcorps in de Touwbaan, als zij in hun
kroegjes daar vlakbij zaten. Het gedreun van de laarzen zette
veel kwaad bloed en zij zonnen op wraak om de ‘Kezen’ te pak-
ken te nemen. In 1786 deden zich dan ook ongeregeldheden voor
tussen de Vlaardingse burgerij en de leden van het genootschap.
Die begonnen toen een detachement Patriotten terugkeerde uit
Utrecht. Op 11 november van dat jaar werden zij bij de
Delflandse sluizen ter hoogte van de Korte Dijk opgehaald door
hun geestverwanten. In de kwaliteit van sergeant van het genoot-
schap was Gerrit van Kooten daarbij aanwezig [4].

Uit een aantal verhoren, opgetekend in de ‘Criminele Rollen’
blijkt wat er toen gebeurd is. Prominent komt de rol van ene
Maarten Bos naar voren en de getuigenissen van Van Kooten
geven belangrijke informatie.

Van Kooten ging, vergezeld van een aantal pelotons, naar de
Aanslag aan de Vaart om de terugkerende militairen af te halen [5].
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Gerrit van Kooten - Arie van der Hoek/Frans W. Assenberg

Toen het Genootschap over de Hoogstraat naar de Delflandse
Sluizen marcheerde, bevond zich daar al een groot aantal men-
sen, voornamelijk vissers. Bij de sluizen was zoveel volk aan-
wezig, dat de vrijcorpsleden daar slechts met moeite door kon-
den. De menigte vissers drong steeds meer aan en er werd onder
aanvoering van Maarten Bos geroepen “Val aan! Val aan!” Hij
voegde zelf de daad bij het woord en gaf Gerrit van Kooten een
stoot op de borst, waardoor die kwam te vallen. Terwijl Van
Kooten zich oprichtte, commandeerde hij “Velt het geweer!”,
waardoor het volk terugdeinsde en de genootschapsleden hun
sergeant konden ontzetten.

Toen de manschappen van de Aanslag terugkeerden naar de
sluizen, schopten enkelen uit de menigte modder naar de serge-
ant. Gaande over de sluizen zag Van Kooten dat een jongen enke-
le stuks jongvee met opzet tussen de pelotons duwde met de dui-
delijke bedoeling verwarring te zaaien. Van Kooten bleef er op
beducht dat de menigte vissers het genootschap wilde aanvallen,
toen de pelotons terugmarcheerden richting Lijnbaan. Hij ging
daarbij af op de gebaren, het duwen en het schelden uit de
menigte. Voormalig officier Van der Ham wist dit echter te voor-
komen. Via de Hoogstraat en de Markt ging het verder in de rich-
ting van het ‘Pier Gerrits Steegie’, de huidige Bredesteeg, naar
de Baan van de weduwe van burgemeester Van der Linden (de
Lijnbaan).

Van Kooten in het nauw

In de steeg werd Van Kooten door Maarten Bos en ongeveer vijf-
tig vissers van het genootschap afgescheiden. Toen hij echter met
zijn geweer dreigde, schrok de menigte daarvan terug, zodat hij
er weer door kon. “Val aan! Val aan!” klonk het wederom door
de Baanstraat onder hevig geduw en getrek. Toen daarop het
commando “Regts omkeer, velt het geweer!” klonk en de man-
schappen met hun geweren horizontaal stonden, werd hen opge-
dragen niet meer te wijken. Toen zei burgemeester Van Rijn, die
al die tijd naast het peloton had gelopen, tegen de soldaten:
“Bedaart maar, marcheert maar heen kinderen, het zal nu niet
meer gebeuren.” Maar er werd geroepen: “Wat zoude ik bedaaren,
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Gerrit van Kooten - Arie van der Hoek/Frans W. Assenberg

is het hier een burger molesteren op ’'s Heeren Straate!”
Uiteindelijk bereikte het genootschap toch de Baan. Toen het
laatste peloton de Baan introk, werd er door de menigte
“Hoezee, hoezee” geroepen.

Maarten Bos werd samen met Ary Rochusz. Polderman voor
het gerecht gedaagd. Na eerst enige tijd onvindbaar te zijn
geweest, belandde Bos in de gevangenis in afwachting van zijn
veroordeling. Hij kreeg het daar hard te verduren volgens zijn
moeder. Die klaagde namelijk bij de Vlaardingse overheid over
de slechte omstandigheden in de gevangenis.

Van Gerrit van Kooten werd, voor wat dit opstootje betreft,
niets meer vernomen. Tegen Bos werd twee jaar tuchthuis ge€ist,
alsmede verbanning uit Vlaardingen voor tien jaren. Maar de
zaak werd gerekt, zodat er geen definitieve uitspraak volgde.
Bovendien verloren de Patriotten eind september 1787 de macht
en is Bos mogelijk onder de amnestieregeling gevallen.

Wegwezen

Toen de omwenteling een feit was en de Patriotten het niet meer
voor het zeggen hadden, werd voor Van Kooten de grond te heet
onder zijn voeten en zocht hij zijn heil in het buitenland. Maar de
Vlaardingse vissersbevolking vergat hem niet. De haat jegens
hem zat er goed in. Die ontlaadde zich in januari 1788, toen er
weer onlusten waren in Vlaardingen. Het interieur van Van
Kooten’s woning en grutterij werd kort en klein geslagen. Het
bestuur van de stad belegde daarop een extra vergadering (om
tien uur ’s avonds!) om maatregelen te treffen, teneinde de zaak
in de hand te kunnen houden. Vlak voor de vergadering was de
schout met drie kapiteins bij het huis van Van Kooten geweest
om het volk daar weg te krijgen. Tot hun grote schrik bleek de
inboedel van Van Kooten reeds in gruzelementen te liggen! De
schout gaf daarom de drie kapiteins bevel de schutters en burgers
onder de wapenen te brengen en de rust te herstellen. Dit werd
meteen gedaan en de drie kapiteins gingen op weg. Na een uur
kwamen zij terug met de mededeling dat zij het volk niet onder
de wapenen konden krijgen. Bovendien meldden zij dat de
trommels van de tamboers hen met geweld ontnomen waren. De
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Een aardig doorkijkje

vanuit de Baanstraat
naar de Bredesteeg,
die vroeger, voor de
verbreding, Pier
Gerritssteeg heette.
(Foto: Stadarchief
Vlaardingen)

schutters verklaarden later aan de oproep geen gehoor konden
geven, omdat zij niet beédigd waren (!). Om toch enig gezag te
tonen, werd besloten de volgende publicatie te doen:

“Schout, Burgemeesteren en Scheepenen, composerende de Weth
der Steede Vlaardingen, in Ervaaring gekomen zijnde, dat er
Eenige beweegingen en Molesten aan Huizen deesen avond zijn
ontstaan en hebben plaats gehad, verbieden en interdiceeren bij
deesen alle aanvallen of mishandelingen van ijmands Persoon of
Goederen, verbieden insgelijks alle onbehoorlijke zaamen rot-
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