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Historisch Jaarboek en 4 x per jaar het verenigingsblad Tijd-Schrift.
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Redactioneel

Na een korte, maar hete zomer ligt hier het nieuwe Tijd-Schrift voor u. Als u intussen al
weer bent afgekoeld, zult u het vast weer warm krijgen als het hoofdartikel leest. Ook
vroeger kon het er namelijk heet aan toe gaan. En waarom eigenlijk? Om niets bijzon-
ders, denken we nu. Maar destijds was het kennelijk van uitermate groot belang hoe lang-
zaam er in de kerk werd gezongen. Zo belangrijk, dat zelfs van hogerhand moest worden
ingegrepen om de gemoederen te bedaren. De ambachtsheer bemoeide zich hoogstper-
soonlijk vanuit het destijds nog verre Leiden met de zaak. Of de hele affaire nu strekte tot
eer van Hem voor wie de gelovigen bijeenkwamen ... niet bepaald. Helaas staat de
geschiedenis van de kerk bol van ruzies, conflicten en scheuringen. Anderzijds geeft dat
wel weer stof voor boeiende beschouwingen over het hoe en waarom en biedt het inzicht
in de leef- en denkwereld van onze voorouders. Lees en trek er lering uit!

De rest van dit nummer is gevuld met een variatie aan incidentele en vaste rubrieken.
In Weet u het nog? geeft onze voorzitter antwoord op de vragen uit het vorige nummer en
legt weer een nieuw probleem voor. Dat doet hij vervolgens nog een keer in een van de
oproepen. Verder aankondigingen van een groot aantal aktiviteiten op historisch gebied
die in onze stad georganiseerd worden de komende maanden: Open Monumentendag,
excursies naar historische plaatsen en lezingen over historische plaatsen, mensen en
gebeurtenissen. De agenda’s kunnen weer gevuld worden.

Als u met al deze bezigheden nog niet historisch verzadigd bent, waarom zou u dan
niet eens zelf aktief wat aan geschiedbeoefening doen? Bijvoorbeeld door een artikeltje
voor Tijd-Schrift te schrijven. We beginnen namelijk weer een beetje door onze voorraad
heen te raken. Waar we vooral behoefte aan hebben, zijn verhalen die op meer zijn geba-
seerd dan alleen persoonlijke herinneringen, dus onderwerpen waarvoor, bijvoorbeeld in
ons onvolprezen Stadsarchief, wat spitwerk is verricht. Een onderwerp dat de redactie wel
aardig lijkt, is geschiedenissen van bedrijven. Sommige grotere bedrijven hebben, bij-
voorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, hun verleden in een boekwerk laten vastleg-
gen. Voor heel veel andere grote en kleine bedrijven is dit niet gebeurd. Een braakliggend
terrein, dus. Maar ook andere onderwerpen zijn uiteraard van harte welkom. Wij wachten
af.

Eric van Rongen, eindredacteur
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Ruzie om een tempo
De Vlaardingse Zangstrijd 1775-1778

N. van Minnen

Over het tempo en de uitvoeringswijze van klassieke muziek
bestaan tussen musicologen en uitvoerende musici aan-
zienlijke verschillen van opvatting. Een uitvoering van de
Mattheuspassion onder Mengelberg nham beduidend meer
tijd in beslag dan die onder b.v. Hanroncourt. Maar nooit
geven die aanleiding tot onverkwikkelijke taferelen zoals die
zich in de jaren 1775/78 hebben afgespeeld in onze eigen
Grote Kerk aan de Markt. De strijd liep over het tempo van
de gemeentezang: langzaam of minder langzaam, ‘lang’ of
‘kort’. De oud-Vlaardingse uitdrukking “van de lange zang
zijn” (misschien is ze nog wel niet geheel uitgestorven)
dateert uit die tijd en vormt, met de vele schriftelijke bron-
nen een herinnering aan de heftige emoties die toen in het
kerkelijk leven een rol speelden.

Waar ging het eigenlijk om?

Sedert de Reformatie van 1517 vormde het gezamenlijk zingen van
Psalmen (berijmd naar de 150 in proza voorkomende Psalmen uit
de Bijbel) een integrerend deel van de eredienst. Het is bekend dat
dat al bij de z.g. Hagepreken (na 1566 in zwang gekomen) het
geval was. Er circuleerden toen al geschriftjes waarin (meestal
enkele van) die psalmen waren opgenomen. Aanvankelijk waren
dat berijmingen die werden gezongen op uit het buitenland afkom-
stige melodieén. Als het goed was, was er een voorzanger die toon-
hoogte, tempo en melodie aangaf, soms ook de tekst zelf, omdat
niet iedereen de kunst van het lezen machtig was. In het laatste
geval werd de tekst, desnoods regel voor regel, aan de hoor-
ders/zangers voorgelezen of voorgezongen.

In 1566 verscheen een vertaling van alle 150 psalmen van de
hand van Petrus Datheen, een populair en zwervend prediker die in
Cassel werd geboren, naar Engeland uitweek, terugkwam in
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Zangstrijd - N. van Minnen

Frankfurt, gepreekt heeft in Vlaanderen en tenslotte eenzaam in
Danzig is gestorven. Zijn vertaling kende geen muzieknotatie, had
geen goede reputatie waar het de taal betreft maar werd nochtans
veel gebruikt. (Het is niet onmogelijk dat er hier of daar in ons land
nog wel ‘Psalmen van Datheen’ worden gezongen!) Andere ver-
talingen volgden (o0.a. die van Marnix van Sint Aldegonde, en een
Geneefs Psalter van Calvijn) maar die brachten het niet tot alge-
mene invoering.

Dat gebeurde wel met de bundel van Datheen (ook wel aange-
duid als Dathenius) die voor het eerst werd gedrukt in 1566. Het
staat vast dat de bundel al snel veelvuldig werd gebruikt, terwijl

Een sfeervolle teke-

ning van het interieur
van de Grote Kerk, in
1956 gemaakt door
L.H. Zeldenrust. De
toenmalige indeling,

met de preekstoel
voor het koor, dateert
van de verbouwing in
1865 en is bij de res-
tauratie in de zeventi-
ger jaren van deze
eeuw weer ongedaan
gemaakt. (Afbeelding:
Stadsarchief
Vlaardingen)
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Zangstrijd - N. van Minnen

kerkelijke autoriteiten het gebruik aanmoedigden dan wel voor-
schreven. Daarbij waren er verschillende meningen in verschillen-
de delen van ons land en er kwamen andere bundels ‘aan de markt’
maar Datheen bleef favoriet, ondanks alle kritiek, o.a. van
Huygens:

“Maar dat ene van Datheen daer is de wereldt zot na.

Hoezo! ‘t Is ‘t oudste kindt, en daarom goedt en zoet,

De vromen zijn er meg te vreeén in haar gemoedt

‘t Mag weezen: maar ik vrees, ‘t is al te vreeén op Godt na.”

De onvrede over ‘Datheen’ - maar dan zijn we twee eeuwen van
gebruik, afwijzing en kritiek verder - voerde in 1773 tot een geheel
nieuwe berijming, samengesteld door een commissie van predi-
kanten. De Staten van Holland en Westvriesland (géén kerkelijke
autoriteiten dus!) gaven in datzelfde jaar opdracht tot invoering in
de eredienst. Op veel plaatsen gebeurde dat ook, soms ook niet, en
zonder slag of stoot ging het meestal nergens.

Kennelijk heeft men bij de samenstelling van deze nieuwe
berijming der psalmen (eenvoudigheidshalve laten we hier de
enkele eveneens opgenomen ‘gezangen’ buiten beschouwing) meer
aandacht aan de taal besteed dan aan de melodieén: een Groningse
organist schreef zelfs in die dagen “Wy zyn maar gesteld over de
Poézy, het muzikale zal wel blyven zoals het is, naamlik zeer ellen-
dig.” Maar de manier waarop die melodieén gezongen werden gaf
de meeste problemen en dat leidde o.a. in Vlaardingen tot wat dan
als ‘Vlaardings Zangverschil’ in de annalen is bewaard gebleven.
(‘“Zangverschil’ is vriendelijk uitgedrukt: sommige schrijvers noe-
men het meer realistisch ‘Zangstrijd’!)

De oorspronkelijke psalmmelodieén werden ritmisch gezon-
gen, populair gezegd ‘op hele en halve noten’. Waarschijnlijk door
te weinig verband tussen de noten en de woorden van de tekst was
het langzamerhand gebruikelijk geworden alle noten even lang te
zingen en dan nog in een traag tot zeer traag tempo. Fraai was dat
natuurlijk niet, het zou voor onze oren en stembanden een kwelling
zijn geweest. Dat was het in de achttiende eeuw voor velen ook al
geworden, zodat er een streven ontstond, terug te gaan naar het rit-
misch zingen. Bij de invoering van de nieuwe psalmberijming
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Zangstrijd - N. van Minnen

Jacob van Dijk (1745-
1828), begonnen als
‘Stadhavendieper’ en
turfdrager, later een
vermaard Vlaardings
dichter. Hij ontving in
1785 een erepenning,
een lofgedicht bij die
gelegenheid begon in
alle ernst:

Regt tijdig liet gij
praam en baggerbeu-
gel varen

Van Dijk, de schoon-
ste kunst wenkte u
naar ‘t lauwerland!

waren dat de ‘korte zangers’ (al bleef het tempo traag) tegenover de
‘lange zangers’ (die natuurlijk nog trager zongen.)

Toen in 1775 in de Vlaardingse kerk de nieuwe berijming in de
eredienst op zondag 2 april zou worden ingevoerd, vormde dat het
begin van enkele jaren waarin koppigheid van beide kanten en ver-
menging van burgerlijk en kerkelijk gezag tot onverkwikkelijke
taferelen zouden leiden.
De Vlaardingse dichter
Jacob van Dijk (1745 -
1828) publiceerde hier-
over onder het pseudo-
niem ED.GZ. een
gedicht van ca. 2000
regels waarin hij zich een
vriend toonde van de
schoolmeester/voorzanger
Antony Buiteweg die een
strijdbare lange zanger
was en zelf in 1778 een
“Opregte Aanteekening
aangaande het voorgeval-
lene wegens de zoge-
naamde korte zangwyze te
Vlaardinge ingevoert” uit-
gaf. Eerder had een anonymus onder de letter “E.D.Z.” een boekje
uitgegeven “Brieven van een vriend aan een vriend”, waarin zijn
sympathie met de ‘korte zangers’ tot uiting kwam.

Het verloop van de strijd

Enig inzicht in de kerkelijke en staatkundige verhoudingen is
nodig: gezaghebbend in de kerk was het College van de Twee
Geregten (een schout, twee burgemeesters en tweemaal zeven
schepenen voor Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht). De
Ambachtsheer, P.C. van Leyden te Leiden was baljuw en had het
recht de burgemeester te benoemen. Zijn gezag werd uitgeoefend
door de Substituut-Baljuw Nicolaas van der Werff, tegelijkertijd
burgemeester. En het waren de Staten-Generaal die de invoering
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