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SPECIALE AANBIEDING:
Om een bevaeren schip te maecken

Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven
door Matthijs A. Struijs.

Een prachtig naslagwerk, waarin de geschiedenis van alle Vlaardingse
scheepswerven is vastgelegd, van de 16e tot en met de 20e eeuw! Het
boek is voorzien van tal van foto’s, kaarten en prenten.
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De Historische Vereniging Vlaardingen
heeft tot doel het bevorderen van:

- de belangstelling voor en de kennis van
de stad Vlaardingen en haar bewoners;

- het behoud en het herstel van gebou-
wen en stedebouwkundige structuren en
landschappen;

- het behoud en het verzamelen van die
gegevens die van belang zijn voor de
geschiedenis van de stad.

De contributie bedraagt f 35,00 per jaar,
voor jongeren t/m 25 jaar f 25, te voldoen
per accept-girokaart. Het postgironum-
mer van de vereniging is 750978. Leden
krijgen jaarlijks het Historisch Jaarboek
en 4 x per jaar het verenigingsblad Tijd-
Schrift.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
W.C. den Breems, voorzitter

C.J. Hart, secretaris

A.W.J. Andriessen, penningmeester
J. van Elk

A. Ouwendijk

E. van Rongen

mevr. H.C. Verloop

Adres secretariaat/ledenadministratie:
Prins Bernhardlaan 12

3135 JB Vlaardingen

Telefoon (010) 434 7063

Adres ledenactiviteiten:

Kortedijk 16a/b

3134 HB Vlaardingen

Telefoon (010) 435 3322 (kantoor)
(010) 434 2474 (thuis)

Adres losse verkoop publicaties:
Arnold Hoogvlietstraat 69

3134 CD Vlaardingen

Telefoon (010) 434 6864

Redactie Tijd-Schrift:

E. van Rongen, eindredacteur
K. Bloem

C.M. van den Boogert

A. Maarleveld

B. Ruigrok

Redactie-adres:

Paul Henri Spaakring 22
3137 DJ Viaardingen
Telefoon (010) 474 9416

Bijdragen aan de inhoud van Tijd-Schrift
zijn van harte welkom. In verband met de
geautomatiseerde verwerking van de tek-
sten ontvangt de redactie deze graag op
3,5” diskette of per e-mail: info@histver-
vlaardingen.nl t.a.v. de redactie.

ISSN 1380-2992 © Historische
Vereniging Vlaardingen

Niets van deze uitgave mag worden ver-
menigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, micro-
film of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Internet: www.histvervlaardingen.nl
E-mail: info@histverviaardingen.nl

Productie: Stout Grafische Dienstverlening

Omslagfoto:

Hoogstraat 185, het geboortehuis
van Loe Bracco Gartner, de
schrijver van het artikel over de
Hoogstraat.

Omstreeks 1920 poseren hier voor
de manufacturenwinkel van
Bleeker zijn oudste en jongste zus,
zijn broer, een loopjongen (rechts)
en een winkeljuffrouw met een
schaar aan een touwje.

(Foto: privé collectie auteur)
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Ben weg

Onlangs stopte Ben van Haren met werken, althans voor zijn beroep. Ben was verslaggever
bij het Rotterdams Dagblad en schreef de laatste jaren in het katern Waterweg.
Journalistieke nieuwsstukken, meestal over Vlaardingen, en columns met een persoonlijker
karakter. Ben kon ook leuke stukjes schrijven over de historie van Vlaardingen, soms naar
aanleiding van publicaties van de HVV of pas uitgegeven boeken over de Vlaardingse his-
torie. Daarbij schroomde hij niet kritiek te geven. Zo heb ik eens een discussie met hem
gehad in het RD over de juiste loop van de vroegere Holyweg, naar aanleiding van deel 1
van Tijdsbeeld van Vlaardingen. Dat heeft de verkoop van het boek denk ik best wel bevor-
derd. Gelukkig was Ben altijd erg positief over de HVV en publiceerde hij van tijd tot tijd, als
we weer wat belangwekkends te melden hadden, een interview met de voorzitter. Hopelijk
heeft zijn opvolger dezelfde opvattingen, want goede publiciteit kunnen we altijd gebruiken!
Gelukkig is Ben niet verloren voor de historie van Vlaardingen. We hebben hem in kunnen
lijven in de gelederen van onze vereniging en we hopen dat hij zijn schrijftalenten voor de
HVV wil blijven inzetten. Een eerste bijdrage staat al op stapel. Ben: bedankt voor alles, en
welkom!

Dan nu: dit Tijd-Schrift. Wat staat u te wachten? Allereerst een artikel van Loe Bracco
Gartner over de Hoogstraat. Hij is daar geboren (zie de voorpagina) en heeft er jaren
gewoond en een kledingwinkel gedreven. De Hoogstraat heeft nog steeds een bijzondere
plek in zijn hart, en dat zal voor vele andere Vlaardingers niet anders zijn. Zijn teleurstelling
over de teloorgang van wat eens Vlaardings’ belangrijkste winkelstraat was, wordt in ieder
geval door velen gedeeld. Hopelijk ... nou ja, u weet wat ik bedoel, het is al zo vaak gezegd.
Als het plan van de provincie om de Hoogstraat tot beschermd stadsgezicht te bestempe-
len door zou gaan, zou er misschien wat extra geld beschikbaar komen om de zaak weer op
orde te brengen. In het stuk van Bracco worden trouwens diverse historische perikelen rond
de straat aangestipt, het was vroeger ook niet altijd koek en ei. Al met al was het een lang
stuk geworden en konden we er een hele aflevering van Tijd-Schrift mee vullen. Daar had
de redactie nu eens geen zin in, en daarom hebben we besloten om het u in twee delen aan
te bieden. In het volgende Tijd-Schrift dus het laatste stuk.

Het tweede artikel is van de hand van Matthijs Struijs. Ook al een pas-gepensioneerde
die het schrijven nog steeds niet laten kan. Hij brengt de lezers nu een mogelijke verklaring
van een wat raadselachtige tekst op een gevelsteen aan de Markt. Daarna volgt een
afscheid: van de rubriek Weet u het nog? Kennelijk weet u het niet meer, want er kwamen
vrijwel geen reacties meer op de vragen van onze voorzitter. Daarom stopt hij er mee.
Uiteraard sluiten we weer af met de komende ledenactiviteiten. Die gaan gewoon door.

Eric van Rongen
Eindredacteur




Schrijfwedstrijd

Om het schrijven van een artikel voor Tijd-Schrift door onze leden die daar misschien wel
eens over gedacht hebben, maar er nooit toe zijn gekomen om dat daadwerkelijk te doen,
een beetje te stimuleren, leek het de redactie een aardige gedachte een prijsvraag uit te
schrijven voor het beste historische artikel. Het gaat er dus om een stuk te schrijven dat niet
(alleen) gebaseerd op de eigen herinneringen, maar waaraan ook enig historisch onderzoek
ten grondslag ligt. Het moet uiteraard gaan over een Vlaardings onderwerp, gemakkelijk
leesbaar zijn (u weet zelf wel wat u leuk vind om te lezen in Tijd-Schrift) en geen redactio-
nele bewerking behoeven en, als het even kan, ook rijkelijk zijn voorzien van zo mogelijk nog
niet eerder gepubliceerde illustraties. Om u een beetje op weg te helpen, hebben we een
paar mogelijke onderwerpen bedacht:

e oeververbindingen (Beneluxtunnel)

e ontwikkeling industriegebied Fontijne/Damco etc.

e vermaak kermis, theater, paardenmarkt

e rioolafvoer etc.

e bekende Vlaardingers in Nederland

e burgemeestersketen

e branchebedrijven a la slagers

e kranten en communicatiemiddelen in Vlaardingen

o Delftseveer / Achter Strontenburg

¢ geschiedenis van uw woning
Maar uw fantasie is ongetwijfeld ruimer dan de onze, en u weet vast nog wel veel meer
andere onderwerpen te bedenken. Voor de twee prijswinnaars zijn er enkele fraaie boeken-
bonnen te winnen. De inzendtermijn loopt tot het einde van het jaar, dus voor 1 januari 2002
moet uw bijdrage door de redactie van Tijd-Schrift ontvangen zijn. In het colofon vindt u het
adres en onze voorkeur voor de wijze van aanleveren. Succes!

Mededeling van het bestuur

Op de ledenvergadering van 23 maart is het voorstel van het bestuur om met ingang van
volgend jaar een bescheiden contributieverhoging plaats te doen vinden, goedgekeurd.
Vanaf 2002 bedraagt de contributie derhalve € 16,50.




De geschiedenis van

de Hoogstraat

Loe Bracco Gartner

De Hoogstraat behoort zeker tot de oudste straten van Vlaardingen en heeft
zelfs eeuwen lang, met de Westhavenplaats, de kern van Vlaardingen uitge-
maakt.

Of het ook de oudste straat is, staat niet vast. Als de Markt inderdaad een natuurlijke hoog-
te is, zal daar eerder bewoning geweest zijn. De prehistorische vondsten zijn verder weg
gedaan. Waarom vestigde men zich in het moeras, een droge woonplaats aan een heuvel
was toch veel verkieslijker geweest. Nu wordt de theorie waarschijnlijker dat de Markt een
terp is, aangelegd bij de kromming van de dijk aldaar. Dan kan bebouwing vrijwel gelijk
gekomen zijn met de Hoogstraat. In dat geval komt ook de Kortedijk in aanmerking, want
daar was ook al vroeg bewoning, als we Arnold Hoogvliet mogen geloven. Die schrijft n.l.:

“Aangezien de Breevaart, tegen welke de Vlaarding stuit, van zeer hoogen ouderdom
schijnt te zijn, men moge oordelen dat de kerk door Willibrord op den oever van dien naam
gestigt, omtrent den korten dijk en in de tegenwoordigen voorstad, Noordwestwaarts van
den tegenwoordigen Stede Vlaardingen gestaan zal hebben.” Daar was dus toen, eind 7e
eeuw, ook al een leefgemeenschap.

Hoogvliet wijkt hier volledig af van de algemeen gevestigde mening dat deze kerk aan
of in de buurt van de Markt heeft gestaan. Volgens Delfland stond in 1445 op de Hoogstraat
het ‘Willibrordhuisje’, dat moet dan geweest zijn op nummer 230. Zou het daar inderdaad
gestaan hebben? Wordt met Willibrordkerk en Willibrordhuisje mogelijk hetzelfde bouwsel
bedoeld? Overigens moeten we ons niet te veel voorstellen van een kerk in die tijd en in die
omgeving.

De dijken zijn langzamerhand ontstaan. Het begon met een “verhoogd pad, waarop men
droog gaan konde”, volgens Hoogvliet. Dat verhoogde pad werd een wal, die langzamer-
hand uitgroeide tot een dijk, die na iedere stormvloed weer hoger moest worden. Hoogvliet
schrijft verder: “Volkomen zekerheid heeft men dat Vlaardingen in den jare 1047 of 1048
reeds gelegen was in eenen bedijkten oord, waardoor het land voor overstroming was
beveiligt.” Was het maar waar!

In de elfde eeuw was Vlaardingen een van de belangrijkste steden van Holland, de gra-
ven van het Hollandse huis hadden er hun verblijf. Maar ze heeft deze hoge positie niet vol
kunnen houden. Bij een grote overstroming in 1164 werd ze bijna van de kaart geveegd en
heeft zich daar nooit goed van kunnen herstellen. Bij twee rampen in 1248 werd het nieuw-
bouwwerk weer tenietgedaan, toen zwom er zelfs zeevis bij Delft. De Markt was de enige
droge plek hier. Nog meer overstromingen en vooral de brand in 1574 zorgden er voor dat
Vlaardingen voorgoed afhaakte.

De Hoogstraat zou nog eens doorsneden geweest zijn. Volgens A. Bijl in zijn boek: ‘De






