
Halte Hausdorff 
 
De eerste lezing is op dinsdag 21 oktober 2025 over 
de biografie “Halte Hausdorff” van Beatrix van  
Bennekom. Halte Hausdorff is het fascinerende  
verhaal van huisarts David Hausdoff. Een Joodse  
Rotterdammer die met zijn gezin ternauwernood  
de Tweede Wereldoorlog overleefde. 
De lezing wordt gegeven door Trix Bennekom zelf. 
Oktober is de maand van de geschiededenis 
en de passende locatie voor deze lezing is dan 
ook bibliotheek “de Plataan” Waalstraat 100 Vlaardingen. 
Hausdorff werd in 1901 geboren in een welvarend orthodox-Joods 
gezin. Tĳdens zĳn wandelingen naar de synagoge aan de 
Boompjes zag de jonge David het oude Rotterdam razendsnel 
veranderen. 
Niet alleen was hĳ getuige van de groei van de haven, hĳ zag ook hoe de 
Zandstraatbuurt werd gesloopt en de Coolsingel als stadsboulevard verrees. 
In 1930 vestigde Hausdorff zich als huisarts en betrok een pand aan de 
West-Kruiskade, waar hĳ tot ver na de oorlog praktĳk zou houden. 
Gedurende zĳn leven kwam Hausdorff in contact met 
tal van aansprekende figuren, van lokale beroemdheden als Branco van 
Dantzig en Rigardus Rĳnhout – de ‘Reus van Rotterdam’ – tot beruchte nazi’s, 
die na de oorlog bekend zĳn geworden als de ‘Drie van Breda’. 
Die laatsten kruisten zĳn pad toen hĳ als arts probeerde zoveel mogelĳk 
Joden van deportatie te redden. Dat was allemaal vóór hĳ in 1943 met zĳn 
gezin in Vlaardingen onderdook. 
Na de oorlog zette Hausdorff zĳn praktĳk voort en beĳverde hĳ zich voor de 
wederopbouw van de Joodse gemeenschap. Zĳn geloof was de enige 
constante factor in zĳn bewogen leven. Tot aan zĳn dood bleef hĳ ‘lernen’, 
lesgeven en schrĳven over het Jodendom. 
Voor zĳn werk voor de stad en de Joodse gemeenschap werd Hausdorff in 
1978 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
De titel van de biografie verwĳst naar de tramhalte aan de West-Kruiskade, 
die in de volksmond jarenlang gekoppeld werd aan deze geliefde huisarts.


