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De Hoogstraat 

Voor wie de buurt bewoonde is op aarde 

de Hoogstraat vaak het hoogste goed geweest, 

want boer en visser vreesde toch het meest 

de stormvloed, natte voeten, tot het klaarde. 

Het water wordt zozeer niet meer gevreesd, 

daar 't achter Deltaplan en -dijk bedaarde. 

Maar wat me eerder nimmer zorgen baarde: 

het meebedaren van de handelsgeest. 

Allang niet meer te tellen op twee handen 

TE HUUR, TE KOOP. Op 't raam van teveel panden 

spreekt LAATSTE KANS! van bitter winkelleed. 

Wie zou van Markt tot sluis niet knarsetanden? 

Zo'n toestand is toch godgeklaagde schande, 

zo'n grand old lady, bijna uitgekleed? 

Aat Rolaff 


